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Da pacem, Domine, in diebus nostris
Quia non est alius
Qui pugnet pro nobis
Nisi tu Deus noster.

Geef vrede, Heer, in onze dagen: 
want er is geen ander 
die voor ons strijdt 
dan Gij, Onze God.


